
De Markt vernieuwd 
 
Opbeurend zijn de nieuwe, ranke bomen, 
een fraaie laan met broederlijke linden 
die rustig reppen van wat ons zo zinde: 
geen auto zal hier ooit nog mogen komen. 
 
Veel kleuren steen, gehard materiaal, 
secuur gelegd voor kramen en voor voeten, 
voor kermis, voor het zoute en het zoete 
van alledag, gekruid met een verhaal. 
 
Het centrum heeft zijn ziel teruggekregen, 
het hart verwarmd, verkoelend de fontein, 
de toekomst lacht ons opgeruimder tegen: 
 
de markt, een plaats om zuinig op te zijn 
als ruim en gastvrij plein in Valkenswaard, 
dat jong en oud moet dienen naar zijn aard. 
 
 


