
'Antonius Abt' in Borkel 
 
De windvang die de wieken gaande houdt, 
zodra de wind het klapperend zeil beroert, 
zodat de maalsteen draait en wordt gevoerd 
met korrels graan, geroemd als boerengoud, 
 
laat gul ontstaan het meel voor Borkels brood, 
dat vol van smaak naar oude tijden geurt, 
dat dag na dag ons grauwe leven kleurt, 
de kleinste maaltijd smaakvol uitvergroot. 
 
Zo maalt de molen onverdroten voort 
en gunt de mensen het beproefd genoegen 
dat bij de eenvoud van de landman hoort: 
 
al kraakt de wereld ook in al zijn voegen, 
al kreunt de aarde onder wens en waan, 
het leven zal hier stapvoets verder gaan. 
 


