
St. Martinuspark in Dommelen 
 
Zeer overheersend staan hier oude bomen, 
met indrukwekkend grote, volle kruin 
en brengen schaduw in de weidse tuin 
waar je van overdaad en groen kan dromen. 
 
De paden lenen zich tot het brevieren, 
al is er niemand meer die dat nog doet: 
met oude zeden, van wat mag en moet, 
is afgedaan, men liet de teugels vieren. 
 
Ik loop er soms om schoonheid te ervaren, 
de majesteit van een ontplooide boom 
met ruim bemeten, strekkende gebaren. 
 
Ik sta daar en veroorloof mij een droom 
van diepe vrede en van groot verlangen: 
Gregoriaans dat in de ziel blijft hangen. 
 


