
Bij het afscheid van burgemeester 
Hans Haas op 31 januari 2007 
 
Hij was geen man van afgepaste uren, 
want burgervader ben je dag en nacht. 
Ook in zijn vrije tijd hield hij de wacht: 
beschikbaar zijn is eigen aan besturen. 
 
Hoewel hij geen verwante tongval had, 
verstonden wij hem altijd wonderwel 
in zijn gebaar en in zijn woordenspel. 
Als goed bestuurder wist hij hoe het zat. 
 
Hij stapt weldra een ander tijdperk in, 
de man die leek geschapen voor dit ambt. 
De aandacht gaat nu uit naar het gezin. 
 
Maar zijn bevlogen geest is niet verdampt: 
hij houdt ook straks de mens in het vizier,  
daar staat hij voor, bewust, rechtop en fier. 
 
Frans Hoppenbrouwers 
 


