
De essenlaan in het Wilhelminapark 
 
Vanmorgen vroeg, al lichtjes aangedaan, 
heb ik gezangen uit de lucht geplukt 
en vol verlangen aan het hart gedrukt 
het lijsterlied, dat lof in mijn bestaan. 
 
Ik zag de zon weer glorierijk herrijzen, 
een nest van licht in fraai gevlochten rood 
en een trompet gaf een verdwaalde stoot: 
de lijsterzang, niet hoog genoeg te prijzen. 
 
Genietend liep ik door de essenlaan 
en zag de lijster uit haar diepst gemoed 
de tonen halen van haar luid bestaan, 
 
ontketend om het opgestuwde bloed, 
opdat het leven altijd voort zou gaan: 
zijn lied getuigt van felle levensmoed. 
 


