
De Schaapsloop 
 
Als kind genoot ik van de groene weelde 
die hier toen lag, een zomers paradijs; 
in strenge winters gleed ik op glad ijs, 
geen ogenblik dat ik mij toen verveelde. 
 
Ik vond daar vaak de blauwe gentiaan, 
al wist ik dat die rijkdom niet zou duren, 
pal aan de grens verrezen stenen muren: 
fabriekscomplex, natuur heeft afgedaan. 
 
Ze zeiden ons dat we niet moesten zeuren 
toen al dat groen in hoog tempo verdween,  
we moesten het maar mooi laten gebeuren, 
 
het hielp de grote welvaart op de been. 
Wat overbleef was een restantje groen, 
een karig schijntje van de tijd van toen. 
 


