
Het Mgr. Kuipersplein in Borkel 
 
Het oude kerkhof ligt nog waar het hoort, 
nabij de kerk en in de schoot van God, 
de goede herder, hoeder van ons lot, 
die ons zal leiden door de laatste poort. 
 
Je kunt er nog van dorpse stilte spreken 
als 's winters hier zo loom de vrede woont. 
Pas 's zomers, als de grijze golf zich toont, 
zal hier de drukte weer de kop opsteken. 
 
Beschenen door een nog wat bleke zon 
zitten wij samen op een klein terras, 
omdat de lente dit jaar vroeg begon. 
 
We praten zacht en drinken nog een glas, 
genietend van de geest van het seizoen 
dat alles nieuw maakt, opgewekt en groen. 


