Het Kloosterplein

Dat hier weleer een nonnenklooster stond,
dat zie je slechts aan de gekozen naam.
Het waren zusters met een grote faam

die God als helpsters in de wereld zond.

Ze leefden arm, bewerkten hier de grond
of gaven les aan vrouwelijke jeugd,

altijd gepast, altijd in eer en deugd:

het woord van God bestorven in de mond.

Wat er verdween is niet slechts het gebouw,
gemeten werd er met de nieuwste maat:
ook God verloor terrein bij rouw en trouw.

Ik mis steeds meer bekenden in de straat
en straks verdwijnt ook dit gewijde plein:
zo doen we steeds meer water bij de wijn.



