
Sigarenmaker 
 
Wie had er toen geen bolknak in het hoofd 
in tijden die in rook zijn opgegaan, 
te lang geleden om bij stil te staan, 
maar waar men altijd vast in heeft geloofd? 
 
Het smeulend vuur is langzaam uitgedoofd 
en de fabrieken zijn teniet gedaan, 
vervluchtigd in de tijdelijke waan 
van rook die eeuwig welvaart had beloofd. 
 
Nu rest ons nog een nors en knoestig beeld, 
verwrongen brons, verwording vorm gegeven, 
een kromme houding die geen pijn verheelt. 
 
De rug gebogen van het zwoegend leven 
deed hij op post en zink zijn daagse plicht: 
van zwaar labeur verhaalt zijn star gezicht. 
 


