Philips-de Jongh Wandelpark

Niet licht vergeten zal men dit geschenk,
aan dorp en volk om niet teruggegeven,

niet eens door bot eigenbelang gedreven
en vrij van dwang en zonder stille wenk.

Zo hebben wij een landgoed weergekregen
vol beuk en eik en rijk aan hei en vennen,
waar mensen wandelen en honden rennen.
Van jaar tot jaar bleek dit gebied een zegen

voor boom en dier en wie van ruimte houdt,
voor ieder mens die stilte kan waarderen.
Veel jonge paartjes zien het, welbeschouwd,

als Hof van Eden, vrij om te verkeren.
Dit rijk geschenk is dag en nacht een feest,
de gulle gift van een verlichte geest.
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