
Natuurwet 
 
Eerst zag ik hem voor een verrader aan, 
de sperwer die op slag de lijster sloeg 
die in extase om meer aandacht vroeg 
tot er een einde kwam aan haar bestaan. 
 
Ik liep al vroeg vlakbij de Kluizerdijk 
en gaf mijn beide ogen goed de kost. 
De lijster zong gezeten op haar post, 
de sperwer waakte in zijn koninkrijk. 
 
Zo heb ik oud en wijs toch nog geleerd 
dat de natuur geen wollen wetten stelt 
daar ieder dier het eigen recht beheert. 
 
De lijster zingt de wijs die in hem welt, 
de sperwer ziet het jagen als goed recht, 
waardoor de muze steeds het loodje legt. 
 
 


